
‘Sterven in de grond’ van Jedi Noordegraaf 
 
Heel mijn akker is geploegd.  
Zorgzaam heb ik al het zaad gezaaid.  
Wekenlang heb ik gezwoegd.  
Nu wacht ik tot het koren wordt gemaaid.  
 
Regen maakt de aarde nat,  
zon brengt licht en warmte voor de groei.  
Goede grond geeft levenskracht:  
't graan komt op en komt tot volle bloei.  
 
Zaad moet sterven in de grond en komt tot leven.  
Stervend in de grond.  
 
Graan wordt meel en meel wordt brood.  
Tarwekorrels groeien weer tot graan.  
Voor het zaad tot koren wordt  
zal het eerst de grond in moeten gaan.  
 
Zaad moet sterven in de grond en komt tot leven.  
Stervend in de grond.  
 
Mijn geld, mijn huis,  
mijn aanzien leg ik in uw hand.  
Mijn trots, mijn reputatie leg ik in uw hand.  
Mijn angsten en mijn zorgen leg ik in uw hand.  
Bij U ben ik geborgen.  
 
God zegt: laat je leven los  
Hij ziet de tranen in je ogen staan  
Hij belooft een rijke oogst  
vertrouw op hem om door te blijven gaan  
 
Zaad moet sterven in de grond en komt tot leven.  
Stervend in de grond. 
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